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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.37                      23 SEPTEMBER 2024 

WE ZIJN BEZIG MET DE LAATSTE ACTIVITEITEN VAN DIT JAAR: HERBOUWING VAN DE 

HUIZEN IN MAHADEVTAR IS IN VOLLE GANG. ALLE GOLFLATEN VOOR ZIJN GELEVERD EN 

VEEL DAKEN ZIJN AL KLAAR. WE KUNNEN DE MENSEN OOK MET DEUREN EN RAMEN 

HELPEN. DE ZES HUIZEN DIE VOOR 2024 WAREN GEPLAND, ZIJN KLAAR.   

 

MOOIE RESULTATEN   

Het is vreemd om tijdens het schrijven van nieuwsbrief nummer 37 te beseffen dat we 

langzaam gaan toewerken naar een afronding van onze activiteiten in Nepal. Iedere 

nieuwsbrief weer is het geen opgave om de 

vorderingen in Nepal te beschrijven. De voortgang is 

in een land als Nepal geen vanzelfsprekendheid. 

Tijdens het schrijven van onze nieuwsbrieven blikken 

we zelf ook vaak genoeg verbaasd terug wat er de 

afgelopen maanden allemaal is gebeurd. We hebben 

gelukkig wel vaak genoeg redenen om meer dan 

tevreden te zijn. Sanu en zijn mannen, onder de 

logistieke aansturing van Raby, werken hard en 

gestructureerd en halen bijna altijd de planning en 

deadlines. Belangrijk is wel dat de voorbereiding van 

de families, op de plaats waar gebouwd moet worden, 

op tijd gedaan moet zijn. Als Sanu met zijn mannen 

en materiaal aankomt moet hij meteen kunnen 

beginnen. De plek moet als het ware bouwrijp zijn 

gemaakt.  

Het is inmiddels al weer onze 37ste nieuwsbrief. Ook 

dat blijven we bijzonder vinden, dat we de afgelopen 

tien jaar hebben volgehouden om regelmatig iedereen die ons heeft gesteund via 

nieuwsbrieven te informeren en op de hoogte te houden. Via de nieuwsbrieven verplichten we 

ons zelf alert te blijven om iedereen te informeren en verantwoording af te leggen wat we 

doen.   

De afgelopen twee maanden hebben we het vijfde en zesde huis van 2024 afgebouwd. Het 

totaal aantal huizen in Mahadevtar en Thulo Parsel komt daarmee op 55 huizen. 
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NOG STEEDS DONATIES  

Na de brand in Mahadevtar heeft de extra nieuwsbrief ons mooie donaties opgeleverd 

waardoor we golfplaten daken konden kopen voor de veertien huizen die worden hersteld. 

Daar waren we superblij mee. We werden onverwachts nogmaals verrast door een gulle 

donatie van Goededoelen-Kringloopwinkel "De Paardestal". Hierdoor konden we de mensen in 

Mahadevtar ook helpen met materiaal voor nieuwe deuren, ramen en kozijnen. Deze waren 

door de brand allemaal verbrand. We hebben Raby gevraagd wat het gaat kosten om houten 

balken en houten platen te kopen en zelf ramen, deuren en kozijnen te maken. Na wat 

rekenwerk en goede prijsafspraken hebben we kunnen besluiten om alles aan te schaffen. 

Zelfs ook de bijkomende materialen, zoals scharnieren, sloten en deurknoppen. Sanu gaat dan 

met een van zijn vaste hulpen alles maken. Hij denkt drie dagen nodig te hebben voor een 

huis. Met de bewoners hebben we ook weer afgesproken dat zij Sanu en zijn compagnons 

betalen. En uiteraard worden ze drie dagen ‘vrij’ gehouden van eten en drinken.  

SLECHTE WEG MAHADEVTAR DOOR REGENSEIZOEN  

Door het slechte weer en het regenseizoen zijn de wegen naar de bergdorpen ieder jaar lange 

tijd moeilijk begaanbaar. Daarom hebben we afgesproken het materiaal in een keer zo snel 

mogelijk naar Mahadevtar te vervoeren. Omdat al het materiaal tijdig aanwezig was heeft de 

voortgang van de bouw daar niet onder gelden. Ruim voor het eind van het jaar konden we 

melden dat de zes huizen die we van plan waren te bouwen inmiddels gebouwd zijn. We 

hebben zelfs tijd om alle slachtoffers van de brand te helpen bij de wederopbouw van hun 

huizen. 

GOLFPLATEN DAKEN GEPLAATST  

Twee maanden geleden hebben we voor 

de veertien afgebrande huizen in 

Mahadevtar, die weer worden hersteld, 

golfplaten gekocht en laten afleveren. 

Door de brand zijn vooral de daken 

verbrand van de veertien huizen. De 

muren van de huizen zijn grotendeels in 

tact gebleven. Vanzelfsprekend zijn 

tijdens de brand ook de ramen en 

deuren niet gespaard gebleven. Maar 

herstel van de daken bleek tijdens de 

regentijd toch wel de grootste prioriteit. 

Gelukkig beschikte we na de extra 

nieuwsbrief over voldoende financiën om 

te helpen bij het herstel van de daken. De golfplaten konden per huis worden opgehaald 

zodra het frame van het huis was aangebracht en de platen konden worden geplaatst. Het 

stalen frame was door een andere sponsor gedoneerd. Hierdoor hadden we de garantie dat 

alle golfplaten op de juiste plek terecht kwamen. Inmiddels zijn bijna alle daken geplaatst. 
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AGGREGAAT EINDELIJK GEREPAREERD 

Het aggregaat is eindelijk gerepareerd. Het aggregaat stond lange tijd bij de monteur in 

Kathmandu. Het wachten was op een onderdeel dat uiteindelijk vanuit India is opgestuurd. De 

reparatie heeft door de slechte levering vanuit India, als ook uit China, vijf maanden op zich 

laten wachten. Nadat het onderdeel uit India was ontvangen is het aggregaat snel 

gerepareerd en werkt het weer goed. Raby en Sanu hebben het zware apparaat weer met de 

bus naar Kathmandu moeten vervoeren. Het is bijna niet voor te stellen, maar het aggregaat 

moet ook vanaf de plek waar de bus stopt nog ongeveer een uur gedragen worden naar het 

dorp Thulo Parsel. In Thulo Parsel zijn onze mannen in ieder geval dankbaar dat de cement nu 

weer met de cementmolen kan worden gedraaid en niet meer met de schop hoeft te worden 

omgeschept.   

LAATSTE LOODJES  

We realiseren ons dat we als stichting de eindsprint hebben ingezet. Zoals we al meerdere 

keren hebben gemeld, stoppen we eind dit jaar met de bouwactiviteiten van de stichting 

‘Helping Thulo Parsel’. In ons tiende jaar van de stichting hebben we als bestuur de afgelopen 

jaren geëvalueerd en de balans opgemaakt.  

We vinden het een goed moment om 

aan het eind van het jaar, na tien 

jaar, het project mooi en goed af te 

sluiten. We hebben de afgelopen 

jaren de meest schrijnende gevallen 

van beschadigde huizen na de 

aardbeving, zowel in Thulo Parsel 

als in Mahadevtar, kunnen helpen. 

We hebben zelfs het afgelopen jaar 

de mensen in Mahadevtar nog kunnen 

helpen die na een grote brand 

dakloos waren geworden. Volgend 

jaar gaan wij (Fabienne en Hans) 

naar Nepal om ons project met alle 

Nepalese betrokkenen netjes en goed 

af te ronden. Uiteraard zullen we 

dan ook het dorp Mahadevtar 

bezoeken. We willen graag op 25 

april 2025 – precies tien jaar na de 

aardbeving – in Thulo Parsel met de bewoners daar terugkijken op de afgelopen tien jaar. Dit 

zal een bijzonder moment voor ons allemaal zijn.  

GEREEDSCHAP  

De komende maanden inventariseren we samen met Raby en Sanu kritisch welk gereedschap 

moet worden vervangen of nieuw moet worden aangeschaft. We willen er voor zorgen dat na 

de bouw van de huizen en nadat wij stoppen met de stichting de mannen voldoende goed 
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geëquipeerd blijven en werk kunnen genereren zodat zij zelfvoorzienend zijn. Dit is een van 

de speerpunten geweest toen wij begonnen met de stichting om mensen zelfvoorzienend te 

maken. Als we ze nu nog kunnen helpen met goed en professioneel gereedschap helpt dat hen 

zeker een stap voorwaarts.  

DENGUE  

Zowel Jit als Raby zijn de laatste weken met het Dengue virus besmet geraakt. Eind augustus 

lag Jit kort in het ziekenhuis met hoge koorts. Raby is recent door de tijger mug besmet en 

lag ook in het ziekenhuis. Dat beide mannen in het ziekenhuis zijn opgenomen kwam door de 

extreem hoge koorts wat een van de symptomen van 

Dengue is. Doordat de koorts soms oploopt tot boven de 

40 graden is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. De 

koorts komt heel snel en plotseling. Raby had net een 

trekking groep voor het Annapurna Base Camp van het 

vliegveld opgehaald toen hij kort erna door de hoge 

koorts getroffen werd en even later in het ziekenhuis lag. 

Omdat er tegen dengue nog steeds geen medicijn bestaat 

is het zeker in landen zoals Nepal afwachten hoe men de 

ziekte doorstaat. Gelukkig zijn ze allebei weer thuis. 

Raby sinds afgelopen zondag en Jit al eerder. Beiden 

hebben medicijnen gehad tegen de koorts en moeten 

weer aansterken. Het gaat met beiden, naar 

omstandigheden, weer goed. Vervelend is dat Raby nu 

voor de begeleiding van deze trekking een ander moest 

vragen, wat hem natuurlijk inkomsten scheelt. 

FINANCIËN  

We vermelden na overleg met de Rabobank niet langer ons bankrekeningnummer onderaan 

onze nieuwsbrief. Afgelopen twee maanden werd bij ons via een automatische incasso twee 

maal kosten voor een KPN-abonnement afgeschreven. Dat was voor ons heel vreemd omdat 

we voor de stichting geen KPN-abonnement hebben. Navraag bij KPN leerde dat het 

abonnement op een andere naam stond en niet op naam van de stichting. Of hier nu sprake is 

van fraude of een vergissing van één cijfertje verkeerd, werd niet duidelijk. We nemen het 

zekere voor het onzekere en verwijderen ons bankrekeningnummer. De bedragen zijn 

inmiddels gestorneerd en weer terug op onze rekening. 

DONEREN KAN NOG STEEDS VIA HET INMIDDELS BEKENDE BANKREKENINGNUMMER OF 

VIA DE QR-CODE. 

 
 
We vinden het ook fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo 

Parsel wilt liken ….. .  


